Tolhuislaan

We zijn geboren en getogen in het westen van het land. Ongeveer 45 jaar geleden vestigden
wij ons met 3 kleine kinderen in Nijkerk. Toen was de huisvestingsmarkt bepaald nog niet zo
gespannen als nu. De gemeente Nijkerk kon ons royaal bedelen met niet minder dan 1.100
m2 grond tegen een schappelijke prijs en wij hadden de keuze uit 3 (!) kavels aan de
Tolhuislaan.

De achtertuin:

De tuin moest ruimte bieden aan de kinderen (intussen aan de kleinkinderen) dus kozen we
voor een ruim (voetbal)veld in de achtertuin. Ruimte voor water kliederen, kamperen en alle
andere dingen die kinderen graag doen. Aanvankelijk werd een flinke hoeveelheid berken
gepland, die dienden als “klimbomen”. Later vervangen door rondom het grasveld een
verhoogde border met betonnen stapelblokken, die we “op kleur” hebben gebracht. Daarin
plantjes. Het grasveld is dan zomers omgeven door een bloemenrand

De Voortuin:

Dit is een “droge” beekbedding, die uitmondt in een kleine vijver. Dat geeft een
geaccidenteerd beeld met aan beide zijden in het voorjaar zoveel mogelijk bollen en in de
zomer zoveel mogelijk bloeiers met een lerse invloed. (Wij zijn fan van lerland en daar
komen de Crocosmia en de winterharde Fuchsia uitbundig in het wild voor).



Om ‘s winters een beetje kleur te behouden hebben wij in de voortuin en achtertuin een
kunstwerk ontworpen en laten uitvoeren in glas. Als het winterzonnetje daarop valt lachen de
kleuren je tegemoet. Beide kunstwerken zijn van Janny Slootweg.

Onderhoud:

Enkele jaren geleden hebben wij een sproei installatie aangelegd. Zwenksproeiers bereiken
de hele achtertuin en de voortuin apart. Eén enkele kraan omdraaien en de pomp slaat aan.

Het professionele onderhoud (bv. snoeien) laten we door een hovenier doen. Wij houden er
van om in de tuin te werken en de minder professionele taken te doen (onkruid wieden, wat
spitwerk enzovoorts). Maar we komen behoorlijk op leeftijd en dan is het meer en meer een
fysieke uitdaging. Hulp van een tuinierende scholier of pensionado zonder tuin zou zéér
welkom zijn.

Welkom op 15 juni as. voor een rondje tuin.



