
De tuin aan de van de Van der Meerstraat, Nijkerk 
 

Half februari is er in deze tuin geen plekje zwarte grond meer te zien. 
Hier groeien planten die vroeg in het voorjaar bloeien, zoals de 
winterakoniet die zo langzamerhand de helft van onze tuin beslaat. De 
eerste insecten, vooral hommels, doen zich tegoed aan de nectar van 
deze vroegbloeiers. Ondertussen komen de voorjaarsbloeiers 
tevoorschijn, zoals narcissen, bostulpen, daslook, aronskelk, 
judaspenning en dergelijke. Hierna komen de planten die in de 
voorzomer bloeien, dan komen de zomerbloeiers, de nazomerbloeiers 
en tenslotte de planten die tot laat in de herfst bloeien. Kortom, bijna 
het hele jaar door bloeiende planten waarvan allerlei soorten insecten 
profijt hebben. 

Een natuurtuin heeft waardplanten, hiervan leven de rupsen van 
insecten. Drachtplanten moeten er ook in voorkomen. Die leveren de 
nectar. 

Een dichtbegroeide tuin met struiken en takkenhopen leent zich 
uitstekend voor vogels en zoogdieren. Soms zijn er vijf egels tegelijk in 
onze tuin. 

Een goede tuin levert voedsel, veiligheid en gelegenheid tot 
voortplanting voor allerlei soorten dieren. 

 

Achter onze tuin bevindt zich een sloot van drie meter breed die 
gevoed wordt met een bron van water uit een diepte van 54 meter. 
Schoon water dus. De ijsvogel komt hier regelmatig om stekelbaarzen 
te vangen. Verder is hier een houtsingel, een watertje en een 
schouwpad. Dit alles is in de loop van vele jaren in cultuur gebracht om 
vogels, zoogdieren maar vooral insecten een kans te geven. 

Het is de bedoeling van het beheer dat de dieren en planten uit de 
omgeving van Nijkerk naar de tuinen worden gehaald. 

In het schouwpad zijn vijf muurtjes gebouwd die een ecosysteem 
vormen voor hommels, graafbijen en planten. 

Al het materiaal dat voor deze tuinen is gebruikt, zoals stenen en hout, 
is tweedehands. Recycling dus. 

Niets uit onze tuin gaat verloren. Alles wat wordt verwijderd, gaat op 
de takkenhoop of in de compostbak. 



De gemeente, die in dit project een aandeel heeft, trakteert op 15 juni 
iedere bezoeker op een verrassing die te maken heeft met het feit dat 
Nijkerk de belangrijkste plaats moet worden die zich inzet voor het 
welzijn van insecten. Er wordt voorlichting gegeven. 

Mijn vrouw en ik hoeven niet op vakantie. Iedere dag zijn we weer 
benieuwd wat voor nieuws we in de tuinen aantreffen. 

 

Leendert en Anneke de Boer. 

 


