
Tuin Koekeloeren 

In een uithoek van de Wikke, voor auto’s aan een doodlopend straatje, staat onze vrijstaande 

cottage. Dit hoekje van de stad Nijkerk ademt een dorpse sfeer uit, vanwege de afwisselende 

bebouwing en een weilandje tegenover ons huis met koeien en schapen achter de oude boerderijen 

aan de Holkerweg.  

Je stapt de smalle voortuin in en slaat als vanzelf rechtsaf over het klinkerpad, achter de drie leilindes 

langs, dat omzoomd is door strakgesnoeide buxushaagjes. De doorgang met een wit hekje in de 

beukenhaag verklapt dat er zich een gezellige tuin achter verschuilt.  

Je zult een door bomen omzoomde vijvertuin vinden met in een hoek een prieeltje. Als je de moeite 

neemt om over het smalle stapstenen paadje daarheen te lopen en over de vijver kijkt, heb je een 

totaal ander zicht op de tuin. Deze 24 jaar oude lommerrijke tuin is er eentje om eens rustig te 

ontdekken, je erdoor te laten omarmen. Wij hebben het zo aangelegd en ingericht dat je vanuit ieder 

hoekje of standpunt een foto kunt maken die je als een ansichtkaart zou kunnen versturen, zoals ik 

dat via Facebook het jaar rond regelmatig doe. Delen is mijn motto. 

Als je langs de zijkant van het huis onder de klimopboog doorloopt, zie je aan je rechterhand een 

beekje stromen richting de lager gelegen wetering. Net voorbij de hoek van het huis stap je over het 

stroompje heen, het boomschorspaadje op. Neem staand, voor het bankje onder de walnoot, vanaf 

dit hoge punt even de tijd om 180 graden van links naar rechts te kijken. Vanaf het bruggetje kijk je 

naar beneden. Je zult daar een bankje zien onder de grote amberboom waar je later zeker even zou 

willen plaatsnemen om over het water te staren.  

Vanaf hier kun je dwalen over de paadjes, hoog en laag, door en achterlangs de bloementuin. 

(Struikel niet over de kleine opstapjes.) Als je rechtsom het trapje afloopt en via het gras de verste 

hoek van de tuin opzoekt, kun je de traptreden onder de moerbei door weer links omhoog nemen. 

Daar kom je uit op een klein pleintje met gegroepeerde potten en bakken met kruiden, tomaatjes en 

sla.  

Mocht je willen schuilen, tegen de felle zon of voor een regenbui, dan kun je onder de veranda 

blijven hangen en daarvandaan nog even genieten van de tuin. Op ons vredige plekje, waar het 

heerlijk rustig toeven is, verwelkomen wij jullie graag. Neem gerust plek op één van de vele stoelen 

of bankjes. (Kies wel de meest stevige uit, sommigen staan er meer voor de sier of om foto’s van te 

maken.)  

Mocht je nieuwsgierig zijn waarom we onze tuin ‘Tuin Koekeloeren’ hebben genoemd, vraag ons 

daar dan gerust naar.  
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